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God en het schepsel schenken elkaar rust.

"Mijn dochter, Ik heb er nood aan dat het schepsel in Mij rust en Ik in haar.
Maar weet je wanneer het schepsel in Mij rust en Ik in haar?
Wanneer haar intelligentie aan Mij denkt en Mij begrijpt,

- rust zij in de intelligentie van haar Schepper, en

- en de Intelligentie van de Schepper vindt rust in de geschapen geest.

Als de menselijke wil zich verenigt met de Goddelijke Wil,
- omhelzen en rusten de twee Willen samen.

Als de menselijke liefde boven alle geschapen dingen uitstijgt en alleen haar God liefheeft
- wat een prachtige rust vinden God en het schepsel dan samen!

Degene die rust geeft, vindt rust.
Ik word haar bed en Ik hou haar in de zoetste slaap, in mijn armen.

Daarom, kom en rust in mijn boezem."

“ kom en rust in mijn boezem." SG - De Goddelijke Wil




